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Wie zijn wij? Oud-voorzitter Rob Leemans en tekstschrijver Addo van der Eijk zijn er in geslaagd om in 
samenwerking met uitgeverij Noordboek een prachtig boek te maken: De Wadvaarders. Het is een 
informatief, sfeervol en rijk geïllustreerd boek over belevenissen op het wad, havens en schippers, 
scheepsuitrusting en de Waddennatuur. Het laat ook zien dat het niet vanzelfsprekend is dat 
recreatievaarders de Waddenzee kunnen bevaren. Wat was er allemaal nodig om op deze zee te komen tot 
‘vrij en verantwoord’ varen en de vrijheid om er te mogen ankeren en droog te vallen? Het is geen 
geschiedschrijving van de vereniging, maar het geeft wel een mooi antwoord op wie we als wadvaarders 
zijn. Hoe is het 35 jaar geleden begonnen, en waar we nu staan. 

Varen op de Waddenzee is een bijzondere belevenis door het spel van weer en water en de eindeloos 
mooie natuur. De Waddenzee is voor veel schippers een vaargebied met bijzondere uitdagingen. Het boek 
biedt daarom een aantal handvatten om op een plezierige en verantwoorde wijze de Waddenzee te 
doorkruisen.  

Leden van de vereniging kunnen het boek tegen gereduceerde prijs aanschaffen. Op de Wadvaardersdag 
2025 voor € 10,-, daarna € 15 (plus verzendkosten bij online bestellen). 


